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De Mariakapel is dagelijks geoper

van 9.00 tot 17.00 uur




MARIAKAPEL

Bij de foto op de voorzijde

Onze kerk is, behalve voor uitvaarten, gesloten.

Het portaal achterin de kerk en de Mariakapel zijn dagelijks
geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De Mariakapel is door een
werkgroep opgeknapt, de laatste hand wordt gelegd.
Zodra de kerk weer opengaat komen we hierop terug.

De kapel wordt door de bloemengroep steeds voorzien van
passende bloemstukken.

™

In de Mariakapel (tevens stiltekapel voor andere kerken) kunt u Ly
terecht om te bidden en een kaarsje op te steken. Rl N

In het portaal treft u de laatste mededelingen/ actuele informatie, palmtakjes en wijwater aan.
Deze mag u meenemen.

Ook op www.rkkerkdalfsen.nl treft u de laatste informatie van de locatieraad van de H. Cyriacus,
de Emmanuelparochie en het bisdom aan.

Ondanks de coronamaatregelen zijn uitvaarten in de kerk wel mogelijk . Dit kan door de regels
in acht te nemen: maximaal 30 personen en anderhalve meter afstand. Gezinnen mogen wel bij
elkaar zitten.

Vanaf heden is het in onze kerk ook mogelijk om via de livestream mee te (laten) kijken. U krijgt
als familie dan een link waarop de uitzending te volgen is.

We zijn nog in overleg of we t.z.t. een herdenkingsdienst houden voor de overledenen in de
coronaperiode of een uitgebreide Allerzielenviering of nog anders. Dat hoort u nog.

JARIGE PASTOOR

Ook ik zit i.v.m. de coronacrisis thuis. Mijn werk kan geen doorgang vinden. De horeca is gesloten,
ambachtelijke bedrijven en retail zitten niet op bezoek van een inspecteur te wachten, zij hebben
het al moeilijk genoeg. Alleen voor klachten en meldingen ben ik inzetbaar.

Het is vanwege de coronapandemie nu een stille en kille tijd in
onze kerk. Ook in ons parochiecentrum waarop woensdag altijd
de Eucharistie werd gevierd, gevolgd door het sociale gezellige
moment van koffiedrinken is het rustig. De vergaderingen van de
locatieraad doen we online. Heeft u ideeén en/of opmerkingen
meld dat dan bij Ingrid Kroes, onze secretaris.

i |k heb de afgelopen weken diverse mensen van deze
woensdagmorgengroep gebeld om te vragen hoe het met hen

gaat. Met de gezondheid en of ze zich kunnen redden. Gelukkig is
dathetgevalen waren ze Dbli., met fdAhet

Ik heb onze pastoor Andre Monninkhof even opgezocht in
Ommen, hij was jarig op 8 april j.1.

Namens onze parochie van de H. Cyriacus feliciteren wij hem
natuurlijk allemaal van harte en heb ik hem gezegd dat dit een
goedkoop woensdagmorgen feestje
mij verzekerd dat de traktatie nog volgt wanneer dit weer mogelijk is na de coronacrisis.

Dan bent u alvast even op de hoogte! Hartelijke groet, Jos Ramaker
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PASEN EN PINKSTEREN VALLEN NIET OP EEN DAG!

PASTORAAL ARTIKEL

Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net het Paasfeest gevierd. En in tegenstelling tot
al die andere jaren moesten we het dit keer doen met de beelden op ons scherm. Of van de beelden
uit Ommen of uit Roermond of uit Rome. Overal werd op dezelfde manier de paasnacht gevierd en
op de eerste Paasdag en toch was het vervreemdend. De rituelen werden voltrokken maar het
voelde toch eenzaam. Ook ons pastoresteam heeft ieder van ons de gemeenschap gemist. Het
samen vieren, het delen van de oeroude ervaringen van lijden en het samen ondergaan van de
donkere nacht.

Door het opgelegde isolement zijn we ons ook weer meer bewust geworden dat je geloven het beste
kunt beleven door het te delen. Al onze sacramenten, zelfs die van de individuele biecht, krijgen hun
kracht door de gezamenlijke invulling en beleving ervan.

Ook in onze gewone reguliere samenleving blijkt dat we zonder de ontmoeting met anderen ons
eenzaam kunnen voelen. Dat is niet hetzelfde als alleen zijn. Heel veel mensen kunnen goed alleen
zZijn en tegelijk kunnen zij die samenleven met een partner of huisgenoot zichzelf ook in deze dagen
heel eenzaam ervaren.

We misten het feestelijke paasmaal. We gingen geen eieren zoeken. Er waren geen gasten en we
waren bij niemand te gast. Tegelijk bekruipt velen de angst dat ze zelf met het virus besmet kunnen
raken en daardoor ook nog eens ongemerkt en ongewild anderen infecteren. Overal schuilt het
onzichtbare gevaar. Niets waarborgt jouw gezondheid. En iedereen is zich ervan bewust dat het nog
wel even kan duren voordat we weer samen met anderen het leven kunnen delen.

Toen de leerlingen moesten accepteren dat hun goede vriend en inspirator vermoord was en zij
zonder hem verder moesten, sloten zij zich af van de buitenwereld. Kropen bij elkaar in een huis en
deden de deuren en de luiken dicht. Niet voor niets heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. De
leerlingen leefden in grote angst. Zouden zij nu ook uitgeleverd worden en vermoord? Zij
distantieerden zich van anderen en isoleerden zich van hun natuurlijke omgeving.

En toen mensen wonderlijke verhalen gingen vertellen dat ze Jezus toch hadden gezien (Maria
Magdalena, de vrienden van Thomas, de vrienden die naar Emmatls waren teruggekeerd, de
adviseur van de vissers die niets gevangen hadden) waren ze echt niet direct overtuigd, dat er iets
ongelofelijks was gebeurd. In eerste instantie herkenden ze Jezus vaak niet, wanneer hij aan hen
verscheen. Het duurde een flinke tijd en toen ze na veertig (!) dagen ook nog de Heer omhoog zagen
gaan en aan hun gezicht onttrokken werd, toen bleven ze helemaal verweesd achter.

Totdat de leerlingen samen met Maria op die Pinksterdag door iets gegrepen werden. Toen er in en
over hen een nieuwe Geest ging waaien. Toen ze als het ware herschapen werden door die Geest
van het begin, die hen in vuur en vlam zette. Pas toen konden ze de luiken weer openzetten en
waren ze voor de duvel niet meer bang. Vol vertrouwen gaven ze toen aan iedereen die het maar
horen wilde blijk van hernieuwde inzicht..

Het duurde even, maar het kwam toch nog goed, toen mensen weer in zichzelf en God gingen
geloven. Toen ze de ervaring hadden opgedaan dat ze nooit alleen zouden zijn.

Toen ze zich bewust werden dat ze samen zich gedragen en getroost en geinspireerd wisten. Het
is niet voor niets dat we vieren dat de kerk, onze kerk met Pinksteren werd geboren.

Want Kerk zijn dat is samen kerk zijn. Niet in je eentje, maar doordat je je weet opgenomen in een
groter geheel!! Het was op dat moment dat de leerlingen mensen werden van hoop en vertrouwen.

Daarom mag i k, namens mijn collegads in het pa
de Geest toewensen. G. Noordink, pastor
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PAROCHIELE EUCHARISTIEVIERINGEN ONLINE

Hieronder vindt u het aangepaste liturgisch rooster voor de Parochiéle Eucharistievieringen die
iedere zondag om 11.00 uur online via internet worden uitgezonden vanuit het Eucharistisch
Centrum van onze Emmanuelparochie, de Sint Brigittakerk te Ommen.

Webadres: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922  -Brigittakerk

Zondag 19 april A Monninkhof
Zondag 26 april J Rutgers
Zondag 3 mei H de Vries
Zondag 10 mei A Monninkhof
Zondag 17 mei J Rutgers
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag H de Vries
Zondag 24 mei A Monninkhof
Zondag 31 mei Pinksteren J Rutgers
Maandag 1 juni 2% Pinksterdag H de Vries

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN ZIIN AFGELAST:

0
Herenkoor JAARLIJKSE PLANTENMARKT HERENKOOR
H. Cyriacus Dalfsen

Op zaterdag 9 mei a.s. staat de jaarlijkse plantenmarkt van het herenkoor op de kalender.
In verband met het coronavirus kan deze begrijpelijkerwijs geen doorgang vinden. Hopelijk
kunnen we u volgend jaar weer van dienst zijn met mooie tuinplanten.

Samdés kledingactie
De actie, die gepland stond op zaterdag 2 mei, gaat niet door !

Eerste Heilige Communie
De viering op 17 mei gaat niet door!

Voorjaarsbedevaart naar Banneux afgelast

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de voorjaarsbedevaart, welke gehouden zou worden
van vrijJdag 5 tot en met dinsdag 9 juni, afgelast.

U kunt zich wel opgeven voor de tweedaagse bedevaart van zaterdag 5 tot en met zondag 6
september en voor de vijffdaagse bedevaart van vrijdag 9 oktober tot en met dinsdag 13 oktober.
Nadere informatie over beide bedevaarten volgt te zijner tijd.
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WISSELING VAN DE WACHT

In 2008 is Jan Jager begonnen met het beheer van het Emmagebouw, ons parochiehuis.

Na 12 jaar heeft Jan te kennen gegeven te willen stoppen, wat ons als stichtingsbestuur voor de
taak plaatste om opvolging te vinden. Jan bij deze hartelijk dank voor deze jarenlange inzet voor
ons parochiehuis.

Nadat er een bericht op 0.a. Dalfsennet.nl was geplaatst, kregen we een aantal belangstellenden.
Uiteindelijk, na wat gesprekken gevoerd te hebben, kwamen we uit bij Thea en Wim Mars uit
Dedemsvaart.

Zij hebben een rijke en langdurige ervaring in de horeca. Onder andere hebben zij jarenlang een
cafetaria gehad in Dedemsvaart. Vervolgens verschillende dorpshuizen c.q. sportaccommodaties
gerund te hebben kwamen ze onze oproep op Dalfsennet.nl tegen en belde Wim voor informatie.
We zijn uiteindelijk blij te kunnen meedelen dat Thea en Wim de nieuwe beheerders worden Zij
hebben per 1 april het stokje van Jan overgenomen. Van onze kant willen wij ze veel plezier
toewensen met deze nieuwe job. Door het coronavirus liggen ook de parochiehuis activiteiten stil,
maar zo gauw de situatie het toe laat en het RIVM de horeca weer vrijgeeft zullen zij iedereen
graag ontvangen. Op de achterzijde van de Hernieuwing vindt het telefoonnummer van de Familie
Mars voor informatie en reserveringen voor het Emmagebouw.

Namens het stichtingsbestuur,

Kees Siero

Wij, Wim en Thea Mars worden
de nieuwe beheerders van het
Emmagebouw.

Helaas kunnen wij niet per 1 april beginnen maar starten op een ander moment in het jaar.

Wij zijn allebei oud-Dalfsenaren en wonen in Dedemsvaart. Wij werken samen al 23 jaar in de
horeca.

Na verschillende horeca-takken (cafetaria-restaurant en een Dorpshuis met café, cafetaria, zalen,
sportclubs) gaan we nu naar het Emmagebouw. Wij hopen onze ervaring die we opgedaan
hebben in die andere bedrijven ook in het Emmagebouw te gebruiken.

Helaas ligt op dit moment alles stil. Toch proberen wij later in het jaar te starten en het vertrouwen
van u te krijgen. Wij hopen u op een of andere manier te zien in het Emmagebouw.

Wim en Thea Mars
06-29044854



WAAR HET OM MENSEN GAAT!

Op 24 maatrt jl. is overleden

Jo Hilgenkamp

(Joannes Henricus)

(WZC Rosengaerde)
Brouwerstraat 12

De crematie vond in verband met de coronamaatregelen in besloten kring plaats.

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

Op 27 maatrt jl. is overleden

Frans te Boekhorst

(Franciscus Arnoldus Maria)

(WZC Rosengaerde)
Ruitenborghstraat 56 A

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden in crematorium Kranenburg op
donderdag 2 april jl.

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

Op 30 maatrt jl. is overleden

Herman Mars

(Hermannus Wilhelmus)

(WZC Rosengaerde)
Koesteeg 2

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden in crematorium
Kranenburg op zaterdag 4 april jl.

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST




Op 12 april is overleden

Arnold Mosterman

(Arnoldus Johannes Josef)
Wilhelminastraat 68

De afscheidsviering vond in besloten kring plaats in crematorium Kranenburg
op zaterdag 18 april jl.

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

Op 13 april is overleden

Herman Krisman

(Hermannes Antonius Johannes)
Campferbeekstraat 12

De besloten uitvaartviering vond plaats in onze kerk op zaterdag 18 april jl.
Daarna is hij te ruste gelegd op ons parochiekerkhof.

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

IN MEMORIAM

Truus Fakkert -Schlepers

Truus is geboren op 1 augustus 1941 te Schuinesloot als zevende kind binnen een hecht gezin van
14 zussen en broers. De oorlogsjaren, het vroege overlijden van haar geliefde vader en de zorgtaken
binnen het gezin hebben haar al vroeg gevormd.

TijJdens een dansavond in 1968 ontmoette zij haar man Jan. Zij trouwden in 1969 en kregen 4
dochters. Zij hadden een hecht huwelijk en vulden elkaar aan. Zij was bijzonder dankbaar en trots
op haar kinderen. Zij was ook een betrokken oma voor haar zes kleinkinderen. Oprechte
zorgzaamheid is karakteristiek voor haar. Verbinden, delen en betrokkenheid tijdens voor- en
tegenspoed was haar kracht ook in moeilijke en donkere tijden. Deze kracht heeft zij echt moeten
aanspreken toen haar man in 2016 haar is ontvallen. Juist toen ze samen hadden besloten verder
te gaan aan de Vechtoever in Dalfsen.

Na deze zware slag heeft zij haar energie toch kunnen terugvinden. Het genieten bleef lastig, het
gemis was groot en de kloof tussen samen en alleen niet overbrugbaar. Ondanks het blijvende
verdriet haalde zij uit elke dag een positieve inzet. Zij was dankbaar voor wat haar gegeven was.
Haar geloof was haar steun en houvast, waar ze veel kracht van ontving.

Zij is de uitdaging aangegaan en heeft binnen haar nieuwe omgeving waardevolle vriendschappen
gesloten. Ook binnen haar gezin maakte zij nieuwe herinneringen met een lach en een traan.

Zeer onverwacht heeft zij afscheid moeten nemen van het leven: na voorzien te zijn van de
Ziekenzegen is zij op donderdag 5 maart jl. overleden.
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WIJWATER 2020!

Als locatieraad kregen we de vraag: Hoe is het geregeld met
het wijwater? Voorheen kon men met een eigen flesje of bakje
het vers gezegende wijwater zelf scheppen uit de bak in het
portaal van de kerk.

I.v.m. de coronamaatregelen is dit nu niet aan de orde.

Inge Haarman had een goed idee. Zij heeft een goede en
mooie oplossing gevonden door flesjes water te halen, deze te
laten zegenen door Pastoor Andre Monninkhof en voorzien
van een etiket achter in de kerk neer te zetten voor een ieder
die daar behoefte naar heeft.

Ook heb ik als voorzitter diverse mensen (0.a. die slecht ter
been waren) bezocht en een flesje Wijwater en een palmtakje
overhandigd. (van sommigen is een foto gemaakt)

Mocht u niet in staat zijn dit op te halen dan kunnen we u een
palmtakje en/of een flesje Wijwater bezorgen.

Bel of mail ons, wij komen u het graag brengen.

Hartelijke groet van de Locatieraad!




